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Den Haag, 27 juni 2025 

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barkaatuhu, 

Zeer geachte moslim broeders en zusters, 

 
Het bestuur van de Stichting Welzijn voor Moslims in Den Haag en omstreken, Moskee Anwar-E-Mustafa, 
nodigt u hierbij uit voor het volgende. 
 
Op zondag 6 juli 2025 organiseert de moskee een Quraan-Ghani programma (o.a. Dua, Quraan (stil)lezen, 
Naat Sharif, Korte lezing over Shohada-E Qarbala, Salaat al Salaam, Fatiha, Dua), in verband met de maand 
Muharram en ter nagedachtenis van de Shohada-E-Qarbala dat op de tiende van deze maand plaatsvond. 
 
Tijd: begin om 14:00 uur met het Dhor gebed – einde om 17:00 uur. 
 
Na het programma krijgt u een warme maaltijd mee.  
 
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op deze middag en verblijven met de innigste salaam.  
 
 
De Profeet (vrede zij met Hem) vastte de dag van Ashura en spoorde de mensen aan om naar zijn voorbeeld 
te handelen. Zo is ons verteld dat Ibn ‘Abbaas heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met Hem) kwam naar 
Medina en zag de Joden vasten op de dag van Ashura. Hij vroeg: “ Wat is dit voor een dag?” Zij antwoordden: 
“Dit is een heilige dag. Dit is de dag waarop Allah (Subhanahu wa ta’ala) de kinderen van Israël van hun 
vijand heeft gered en (de Profeet) Moesa vastte op deze dag.” Hierop zei Hij (vrede zij met Hem): “ Wij 
hebben meer recht op Moesa dan jullie.” Sindsdien vastte de Profeet (vrede zij met Hem) op deze dag en 
moedigde de mensen aan om deze (dag) te vasten.” 
(al-Bukhari)  
 
De Profeet (vrede zij met Hem) heeft over het vasten op de dag van Ashura gezegd: “Onderscheid jullie van 
de Joden en vast de dag ervoor of erna.” 
(Ahmad) 
 
De verdienste van het vasten van Ashura kan zijn dat Allah (Subhanahu wa ta’ala) onze zonden van het 
voorgaande jaar vergeeft. De Profeet (vrede zij met Hem) zei: “Voor het vasten van de dag van Ashura hoop 
ik dat Allah (Subhanahu wa ta’ala) de zonden van het jaar ervoor vergeeft.” 
(Muslim) 
 
 
 
Hoogachtend,  
 
Het bestuur  
Wassalaam  


